Melodie: Tulpen uit Amsterdam (Herman Emmink)

Als de lente komt dan loop ik graag
Een ommetje Kerkepad

Als de zomer komt dan ren ik graag
Een rondje Kerkepad

Als het najaar komt dan fiets ik graag
Over het Kerkepad

Duizend mannen, Duizend vrouwen
Willen dat u niet gaat bouwen

Wat het dorp u zegt is dat

Houd toch open het Kerkepad

lalala

Als de tennis komt dan weet je wel
Geen vogel die hier nog broedt

Als Padel hier komt dan snap je ‘t wel
Voor niemand is dit goed

Als de ijsbaan gaat dan mis je ook
Uitzicht en natuur

Duizend ballen om je oren

Gaan vogels hier verstoren

Lege nesten zonder ei

Niemand maak je hiermee blij



